
Maar	verstoot	ons	toch	niet,	doe	het	niet	omwille	van	uw
NAAM.	(Jeremia	14:	21a)

Welke	God	zegt	er	nee;	welke	God	brengt	er	ons	het	water	tot
aan	de	lippen?	Dan	is	daar	de	vastigheid	van	de	Schrift:	dat	is
de	God	met	de	Naam,	de	God	van	het	verbond,	de	God	van
het	Ik	zal	er	met	U	zijn.	Als	wij	Jeremia	horen	dan	knalt	het,
dan	dondert	het.	Dan	is	het	niet	eenvoudig	om	God	onder
ogen	te	komen.	Ik	zal	het	niet	mooier	maken	dan	het	is:	er	zijn	hoogten	en	diepten,	er	is	de
goedheid	van	God	maar	er	is	ook	de	aanvechting	als	alles	misloopt.	Is	God	dan	aanwezig?
Waar	is	Hij	dan?	Ja,	er	wordt	door	Hem	keihard	nee	gezegd.	God	zij	dank,	zou	ik	zeggen.	Stel
je	voor	dat	Hij	ja	zou	zeggen	tegen	het	duister	dat	ons	omringt.

Er	is	ongelooflijk	veel	duisternis.	We	beleven	grote	crises,	een	klimaatcrisis,	een	crisis	die	te
maken	heeft	met	de	voortdurende	atoomdreiging,	mensen	op	drift,	grootmachten	die	elkaar
naar	het	leven	staan,	oorlogen	dichtbij	en	veraf,	een	natuur	onder	druk,	woningen	die	gebouwd
moeten	worden.	Wie	durft	er	het	grote	nee	van	God	onder	ogen	te	komen.	Wie	durft	te	roepen:
verstoot	ons	niet.	Laat	het	de	gemeente	zijn.	Want	een	mens	staat	in	ons	midden,	Jezus
Christus,	Gods	zoon,	een	mens	van	vlees	en	bloed	die	ons	roept	die	ons	voorgaat	in	gebed.
Moge	onze	voorbeden	zijn	gebed	omarmen.	Een	gebed	voor	de	nood	van	de	wereld	maar	ook
een	lofprijzing	want	Zijn	barmhartigheid	kent	geen	einde.
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OVERDENKING

IMPRESSIE	VAN	HET	WERK

Het	was	een	mooie	dag,	die	ochtend	in	de	Dom	met	kerkelijk	werkers,	predikanten	en	pioniers.
Het	 thema	was	de	 kracht	 van	de	preek.	Theo	Pleizier	 en	 Jan	Sonneveld	hielden	beiden	een
prachtig	 verhaal.	 Peter	 Zaadstra	 en	 Lyonne	Verschoor	waren	 hun	 sidekicks.	 Een	 collega	 zei
tegen	mij:	dit	was	net	wat	ik	nodig	had.	Preken	kan	een	eenzaam	avontuur	zijn,	samen	erover
praten	 geeft	 ruimte.	 Sowieso	 is	 het	 goed	 om	 elkaar	 over	 grenzen	 van	 eigen	 gemeenten	 te
spreken.	De	startdag	 in	de	Dom	is	ook	altijd	weer	heel	gezellig.	Volgend	 jaar	weer.	Let	op	dit
keer	begin	oktober:	7	oktober	weer	in	de	Dom.
De	 avond	 voor	 jeugdambtsdragers	 ging	 onverwacht	 niet	 door,	 omdat	 de	 gemeente	 van	 de
centrumkerk	in	Bilthoven	niet	in	staat	bleek	ons	te	ontvangen.	Dat	was	jammer,	vooral	omdat	er
mensen	voor	een	dichte	deur	kwamen	die	zich	opgaven	nadat	we	de	avond	afgezegd	hadden.
Maar	we	hebben	een	nieuwe	datum:	26	november	in	de	Fonteinkerk	in	Amersfoort.	Misschien
biedt	 het	 jou	 een	 mogelijkheid	 om	 aan	 te	 haken	 als	 je	 eerder	 niet	 kon.	 Een	 avond	 voor
ambtsdragers	die	werken	voor	de	jeugd	geeft	 je	de	mogelijkheid	met	elkaar	te	sparren	en	van
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elkaar	te	leren.	Bovendien	is	André	Groenendijk	aanwezig	om	advies	te	kunnen	geven.
De	ringen	gaan	vol	vaart	van	gang.	Begin	oktober	was	er	een	mooie	avond	in	de	ring	Woerden.
We	waren	te	gast	in	de	lutherse	kerk.	Het	thema	was	ontmoeting	en	dialoog	met	Moslims.	Wat
doe	je	als	een	Moslim	bij	jou	aanklopt?	Ds.	Cees	Rentenier	schilderde	ons	twee	trends:	Moslims
die	 het	 christelijk	 geloof	 zoeken	 en	Moslims	 die	 christenen	willen	wijzen	 op	 het	 in	 hun	 ogen
valse	 karakter	 van	 het	 geloof.	 Hoe	 ga	 je	 daarmee	 om?	 Er	 waren	 heel	 wat	 gesprekken	 en
ervaringen,	ook	met	samen	bidden.	Daarvan	waren	mooie	voorbeelden	van	gemeenten	die	zich
inzetten	voor	vluchtelingen.	 In	de	ring	Zeist	was	het	 thema:	hoe	spreek	 je	over	vrede	 in	 tijden
van	oorlog.	Ook	dit	was	een	mooie	avond.	De	vraag	was	onder	andere:	wat	heb	je	te	bieden	als
kerk.	De	overheid	raadt	je	een	noodpakket	aan.	Maar	heb	je	ook	een	kerkelijk	noodpakket?	En
ook:	wat	is	de	rol	van	je	gebouw	in	tijden	van	een	ramp?	Heb	je	daar	weleens	met	de	overheid
over	 gesproken?	 In	 de	 ringen	 Breukelen	 en	 Doorn	 staan	 nieuwe	 avonden	 gepland.	 Op
woensdag	12	november	vindt	er	een	ringavond	in	de	ring	Breukelen	plaats	rondom	het	thema
‘jonge	generaties	en	de	kerk’.	Ring	Doorn	 is	een	week	 later	met	het	 thema	pastoraat.	Soms
zeggen	 mensen	 mij:	 ik	 vind	 dat	 zo’n	 mooi	 onderwerp.	 Mag	 ik	 ook	 bij	 een	 andere	 ring
aansluiten?	Ik	zie	geen	probleem.	Maar	geef	u	vooral	op.
De	classicale	werkgroep	Kerk	en	Israël	organiseerde	een	prachtige	dag	in	Houten	met	ds.	Coen
Constandse	als	 spreker.	Het	 thema	was	het	 spreken	over	 Israël.	 Is	 theologie	misschien	altijd
Israëltheologie.	En	hoe	dan?	Een	van	zijn	stellingen:	Israëltheologie	is	in	onze	tijd	bij	uitstek	een
plek	om	de	vele	vragen	en	uitdagingen	van	deze	 tijd	 te	stellen	en	 te	doordenken:	volk,	natie,
identiteit,	 migratie,	 recht,	 democratie,	 gebruik	 van	 macht	 en	 geweld,	 bestaanszekerheid	 en
existentiële	 dreiging,	 enzovoorts.	 Er	 ligt	 heel	 wat	 op	 ons	 bordje	 dat	 doordenking	 vraagt.
Eenvoudige	antwoorden	zijn	er	niet.	Die	waren	er	ook	afgelopen	zaterdag	niet,	maar	het	begon
allemaal	met	luisteren	naar	elkaar	en	naar	de	schrift.

	

WOENSDAG	12	NOVEMBER:	RINGAVOND
BREUKELEN

‘Opgroeien	in	een	ontwortelde	samenleving’
Onze	kinderen	en	jongeren	groeien	op	in	een	ontwortelde	samenleving,	vol
onzekerheid,	met	een	veelheid	aan	(digitale)	netwerken,	eindeloze	keuzemogelijkheden
en	afbrokkelende	tradities.
Wat	betekent	dat	voor	hun	identiteit,	hun	geloof	en	hun	toekomst?
En	wat	betekent	dit	voor	ons	als	lokale	gemeente?
Tijdens	deze	avond	neemt	Corina	Nagel-Herweijer	je	mee	in	een	lezing	vol	herkenbare
voorbeelden	en	scherpe	inzichten	over	individualisering,	pluralisering,	ontkerkelijking
en	de	Geest	van	God	die	daar	dwars	doorheen	af	en	toe	zichtbaar	wordt.
Door	de	lezing	en	de	gesprekken	aan	gesprekstafels	ontdek	je	hoe	je	als
geloofsgemeenschap	kunt	aansluiten	bij	de	zoektocht	van	jongeren.
Wil	je	met	het	thema	van	deze	avond	verder	in	je	eigen	gemeente?
Dan	raden	we	je	aan	om	met	meerdere	kerkenraads-	en	gemeenteleden	naar	deze
avond	te	komen.

Je	bent	van	harte	welkom	op	woensdagavond	12	november	in	’t	Trefpunt,	Kerkweg
21,	3603	CL	te	Maarssen.
De	inloop	is	vanaf	19.30	en	om	19.45	starten	we	de	avond.

Aanmelden	graag	uiterlijk	voor	5	november	bij	ds.	Aarnoutse	via
predikant@pauluskerkbreukelen.nl
De	avond	wordt	verzorgd	door	godsdienstpedagoog	Corina	Nagel-Herweijer.	Zij	is
mede-eigenaar	van	KiemPlaats,	expertisecentrum	kinderen,	jongeren	en	geloof.
Daarnaast	is	zij	promovenda	bij	de	Protestantse	Theologische	Universiteit.

	

RINGAVOND	DOORN	OP	19	NOVEMBER	IN
DE	WESTERKERK	OVER	PASTORAAT

Onder	leiding	van	ds.	Margriet	en	dr.	Kees	van	der	Kooi,	gespecialiseerd	in	pastoraat	en
dogmatiek,	willen	we	met	elkaar	zien	waar	je	tegenaan	loopt	in	het	pastoraat.	Hoe	ga	je	om	met
lastige	vragen?	Welke	rol	speelt	theologie	in	pastoraat	en	zielzorg?	Vanuit	een	brede	ervaring
en	vanuit	hun	boek	Goed	gereedschap	is	het	halve	werk	nemen	Kees	en	Margriet	van	der	Kooi
ons	mee	in	hun	ervaringen	en	bieden	zij	nieuwe	perspectieven.
We	hopen	met	deze	avond	toerusting	te	bieden	in	pastoraat	maar	er	is	ook	ruimte	voor
ontmoeting	en	gesprek.
De	avond	richt	zich	op	iedereen	die	betrokken	is	bij	pastoraat,	predikanten,	kerkelijk	werkers,
kerkenraadsleden	en	bezoekmedewerkers.	
Voor	mensen	die	alvast	meer	willen	lezen	over	dit	onderwerp	is	het	boek	Goed	gereedschap	is
het	halve	werk	van	Margriet	en	Kees	van	der	Kooi	te	koop	via	diverse	online	kanalen
(bijvoorbeeld	theologie.nl/bruna.nl/bol.com).	Het	boek	zal	ook	op	de	avond	zelf	verkrijgbaar	zijn
	(€	19,99).	
De	avond	vindt	plaats	op	woensdag	19	november	in	de	Westerkerk,	Goudvink	2	in	Veenendaal.
De	inloop	is	vanaf	19.30	uur	en	het	programma	begint	om	19.45	uur.	
We	hopen	je	te	ontmoeten	in	Veenendaal.	Meld	je	aan	voor	15	november	bij	dhr.	Adri	Guijt,
aguijt1958@gmail.com			Tel:	06	43	100	330.
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RINGAVOND	UTRECHT	1	DECEMBER:	KERK
NAAR	BUITEN

Ringavond	Utrecht:	Kerk	naar	Buiten.
Maandagavond	1	december	vindt	er	een	inspirerende	avond	plaats	georganiseerd	door	de
Protestantse	Gemeente	Utrecht	en	Ring	Utrecht.	Ds.	Mariska	van	Beusichem,	predikant	van
Kerk	West	in	Utrecht	houdt	een	inleiding	over	het	onderwerp	Kerk	naar	Buiten.	Als	kerken	van
(Ring)	Utrecht	raakt	ons	dit	allemaal!	Wat	vraagt	het	van	de	kerk	in	een	veranderende	context
om	van	betekenis	te	kunnen	zijn	voor	stad,	dorp	of	wijk?	En	hoe	willen	we	van	betekenis	zijn?	(
Het	thema	sluit	ook	aan	bij	de	beleidsschets	van	de	komende	jaren	van	de	PGU,	deze	kun	je
lezen	op	de	website	PGU).	Naast	de	inleiding	is	er	volop	gelegenheid	om	goede	ervaringen	met
elkaar	te	delen	en	op	die	manier	van	elkaar	te	kunnen	leren.
Programma:
19.00	Inloop	en	koffie	en	thee
19.30	-	21.30	Inhoudelijk	gedeelte:	lezing	en	gesprek
21.30	borrel

Je	wordt	verwacht	in	wijkgemeente	Utrecht-West,	beter	bekend	als	de	Wijkplaats,	Joh.
Camphuijsstraat	101,	3531	SE	Utrecht	(Lombok)

Van	harte	welkom	op	1	december!

Catharina	Kohler,	voorzitter	Algemene	kerkenraad	Protestantse	Gemeente	Utrecht
Mariska	van	Beusichem,	predikant	wijkgemeente	Utrecht	West
Inge	Hoek,	predikant	Dorpskerk	Nieuwegein	en	Ring	Utrecht
Rebecca	Onderstal,	predikant	Opstandingskerk	Houten	Ring	Utrecht
Bram	Schriever,	Classis	Utrecht
Ben	je	van	buiten	de	Protestantse	Gemeente	Utrecht,	meldt	je	dan	aan	bij	Bram	Schriever:
b.schriever@protestantsekerk.nl

KERK	IN	ACTIE	'GEEF	ZE	EEN	THUIS'

Wat	kan	jouw	kerk	betekenen	voor	vluchtelingen?	
	
Veel	kerkelijke	gemeenten	zijn	betrokken	bij	mensen	die	naar	Nederland	zijn	gevlucht.	Inzet
voor	asielzoekers,	steun	bieden	aan	mensen	zonder	papieren	of	woonruimte	regelen	voor
statushouders.	Kerk	in	Actie	nodigt	jouw	gemeente	uit	om	ook	mee	te	denken	én	te
doen.	Diakenen	en	kerkrentmeesters	zijn	van	harte	uitgenodigd!
	
Tijdens	een	speciale	regioavond	hoor	je	inspirerende	verhalen,	krijg	je	praktische	handvatten	en
ontdek	je	hoe	jouw	gemeente	concreet	verschil	kan	maken.	Zo	vertellen	De	Thuisgevers	hoe	je
kunt	helpen	met	een	woning,	als	buddy	of	op	andere	manieren.		
	
Kom	naar	de	regioavond	in	Houten	op	donderdag	6	november.
	
Meer	info	en	aanmelden:	Regioavonden	-	Hulp	aan	vluchtelingen	|	Protestantse	Kerk	in
Nederland

	

VEILIGE	KERK

Er	is	de	afgelopen	tijd	veel	werk	verzet	in	de	meeste	gemeenten	op	het	gebied	van	Veilige	Kerk.
Hierbij	vindt	u	het	laatste	nieuws	van	het	team	Veilige	Kerk	en	SMPR.

VOG
Vanaf	1	juli	2025	is	een	VOG	verplicht	voor	predikanten,	ambtsdragers	en	vrijwilligers	die
werken	met	kwetsbare	mensen	binnen	de	kerk.
Deze	maatregel	is	onderdeel	van	het	bredere	beleid	rondom	Veilige	Kerk.	Het	aanvragen	van
een	VOG	helpt	bij	het	creëren	van	een	veilige	omgeving	voor	iedereen.	Het	is	belangrijk	dat	we
als	kerk	verantwoordelijkheid	nemen	en	preventief	handelen.
De	Protestantse	Kerk	in	Nederland	wil	met	dit	beleid	het	belang	van	slachtoffers	van	(seksueel)
misbruik	en/	of	grensoverschrijdend	gedrag	vooropstellen.

We	horen	dat	sommige	gemeenten	tegen	problemen	aanlopen	bij	het	aanvragen	van	een	VOG
vanwege	het	ontbreken	van	E-herkenning.	In	dat	geval	kunt	u	contact	opnemen	met	het
Interkerkelijk	Contact	in	Overheidszaken.	Dit	is	een	samenwerkingsverband	van	26	christelijke
kerken	en	2	joodse	gemeenschappen	en	behartigt	hun	gemeenschappelijke	belangen	bij	de
overheid.	U	kunt	(individuele)	ondersteuning	krijgen	van	Ingrid	Rombouts	van	het	CIO.	Zij	kan	u
stap	voor	stap	begeleiden	bij	het	aanvraagproces.	U	kunt	contact	opnemen	met	Ingrid
Rombouts	door	te	mailen	naar	i.rombouts@cioweb.nl.

We	horen	ook	over	kleine	gemeenten	die	het	lastig	vinden	om	alles	op	orde	te	krijgen	en
mensen	te	vinden	die	vertrouwenspersoon	willen	zijn.	Wellicht	kunt	u	overwegen	met	een
andere	gemeente	samen	te	werken	die	al	ervaring	heeft	met	dit	traject	en	met	wie	u
vertrouwenspersonen	kunt	‘delen’.	U	kunt	ook	contact	opnemen	met	uw	classispredikant	als	u
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Website

samenwerking	met	een	andere	gemeente	zoekt.	In	Utrecht	zijn	er	classicale
vertrouwenspersonen.

Podcast	BNN-VARA
Vanaf	15	september	2025	is	een	zevendelige	podcast-serie	van	BNN-VARA	te	beluisteren	over
seksueel	misbruik	binnen	de	Protestantse	Kerk.		Deze	podcast	geeft	veel	informatie	over	hoe
misbruik	kan	ontstaan	en	wat	de	gevolgen	voor	slachtoffers	kunnen	zijn.	Alle	informatie	over
deze	podcast	kunt	u	hier	vinden:	Vloeken	in	de	Kerk	-	BNNVARA

De	inhoud	van	deze	serie	kan	gevoelens,	herinneringen	of	vragen	oproepen.	Heeft	u	te	maken
(gehad)	met	seksueel	misbruik	in	een	kerkelijke	relatie?	Of	raakt	dit	onderwerp	aan	uw	eigen
verhaal	of	dat	van	iemand	in	uw	omgeving?	Blijf	er	dan	niet	mee	rondlopen.
U	kunt	contact	opnemen	met	het	Meldpunt	SMPR.	Wij	bieden	een	luisterend	oor	en	kunnen
meedenken	en	u	uitleg	geven	over	mogelijke	vervolgstappen,	zoals	het	doen	van	een	formele
melding	of	het	leggen	van	contact	met	een	vertrouwenspersoon.
Onze	medewerkers	hebben	geheimhoudingsplicht.
Op	de	homepage	Luisterend	oor	nodig?	::	SMPR		vindt	u	de	actuele	bereikbaarheid	van	het
meldpunt	SMPR.
	

SAVE	THE	DATE	27-01-2026
KERKGEBOUWEN	BALLENBAK

Een	bijeenkomst	voor	kerkenraden.	Wij	willen	u	helpen	bij	het	versterken	van	de	visievorming
rond	het	kerkgebouw	binnen	uw	gemeente,	zodat	u	toekomstbestendige	keuzes	kunt	maken
voor	het	gebruik,	behoud	en	de	exploitatie	van	uw	kerkgebouw(en).	Wij	introduceren	de
kerkgebouwenballenbak.	Nadere	info	volgt.

BEROEPEN	EN	MEER

Van	de	wijkgemeente	rond	de	Sionskerk	in	Veenendaal	ontvingen	we	een	uitnodiging
bevestiging	en	intrede	van	ds.	M.	Bil	op	2	november.
	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
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